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Inleiding Robert van Mierlo/gebedstherapeut 

 
Lieve lezer. In dit boekje wil ik graag 
mijn inzichten met je delen die ik door 
mijn jarenlange ervaring in 
gebedspastoraat hebt opgedaan. Ik heb 
vele mooie en bijzondere genezingen 
mogen meemaken via gebedsgenezing 
en heb veel meegemaakt, 
genezingsdiensten bezocht, boeken 
gelezen maar vooral geluisterd naar 
echte verhalen van mensen met lijden in 

hun leven. 
Wat ik dan zie is dat God op heel veel verschillende wijze 
werkt in levens van mensen en dat genezing komt op heel 
veel verschillende manieren. Vaak ook ziet genezing er 
ander uit dan wij dachten. Vaak werkt God in aan andere 
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volgorde aan onze genezing dan wij Hem voorschrijven te 
doen. Wij mensen kunnen dan teleurgesteld of zelfs boos 
op God worden terwijl God bezig is met onze genezing 
maar alleen anders dan wij denken. Helaas wordt bij 
gebedsgenezing teveel de nadruk gelegd op het instantelijk 
wegnemen van symptomen door handoplegging in geloof in 
Jezus naam. Als het dan niet gebeurd moet je meer geloof 
hebben en is het in feite je eigen schuld.  
Soms wordt door deze benadering het lijden alleen maar 
groter. 
Het feit is dat zelfs bij heel krachtige gebedsgenezers die 
een bijzondere gave van genezing van God hebben 
ontvangen, de meeste mensen NIET genezen. Dat wordt 
niet zo aan de grote klok gehangen. 
Ik geloof zeker in instantelijke goddelijke genezing en maak 
dat zelf ook regelmatig mee maar ik geloof meer in de 
kracht van Liefde. Liefde geeft genezing door en helpt 
mensen een stapje verder ook als de genezing nog niet 
gelijk helemaal doorbreekt of zelf helemaal niks wordt 
ervaren. Lichamelijke genezing en wegnemen van het lijden 
is niet het hoogste doel. God vind jou als persoon 
belangrijk. Je bent geen patiënt voor God maar Zijn geliefd 
kind. Als genezing om wat voor reden dan ook niet gelijk 
kan geschieden dan wil Hij je omringen met liefde, troost 
en kracht om het lijden te verzachten en draagbaar te 
maken. Dat is ook een vorm van genezing. Zo benader ik 
mensen in mijn praktijk. Juist vanuit die liefdevolle 
benadering kan er heling plaatsvinden in lagen waar heling 
nodig is. En soms is dat niet lichamelijk maar is er eerst 
heling nodig in de ziel voordat genezing kan doorwerken in 
het lichaam. 
Ik nodig je uit dit boekje te lezen met een open hart en 
Gods Geest tot je te laten spreken. 
Mocht je na het lezen van dit boekje nog vragen hebben of 
een afspraak willen maken voor een consult dan kun je 
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contact met me opnemen via www.agapecoach.nl of mailen 
naar info@agapecoach.nl  
 
 
Wat is goddelijke genezing? 
 

In principe is elke genezing goddelijke genezing want 
zonder het zelfgenezend vermogen van de schepping die 
God in de schepping heeft gelegd is er in het geheel geen 
genezing mogelijk. 
Om te begrijpen wat goddelijke genezing is moeten we 
eerst begrijpen wat ziekte is. 
 
Oorsprong van ziekte 
 

God heeft de schepping goed en volmaakt en in volkomen 
harmonie geschapen. 
De hele schepping is uit de creatieve liefdesenergie van God 
voortgekomen. 
In wezen is elke vorm van materie, elk onderdeel van de 
schepping een uiting van Gods Liefde. Materie en dus ook 
ons lichaam is een gemanifesteerde vorm van Gods Liefde. 
Johannes 1:3  Alle dingen zijn door het Woord geworden en 
zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.   
Alles en dus ook ons lichaam is voortgekomen uit de 
nadrukkelijke wil van God. 
De schepping is niet een eenmalig geschapen eenheid die 
God verder aan haar lot overlaat. Nee God draagt de 
schepping door Zijn Geest. 
Hebreeën 1:3  Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de 
afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het 
woord zijner kracht   

Ons lichaam is een tempel, een woning van de Heilige 
Geest en wordt gedragen door de kracht van God. 
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God heeft de schepping 
volmaakt gemaakt. 
Ziekte in welke vorm dan 

ook is een aantasting 
van de goddelijke orde, 
de goddelijke harmonie 

1 Corinthiërs 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van 
God ontvangen hebt   

 
God heeft de schepping volmaakt gemaakt. 
Ziekte in welke vorm dan ook is een aantasting van de 
goddelijke orde, de goddelijke 
harmonie in ons leven. 
Ziekte is alleen mogelijk 
omdat God de mens de 
mogelijkheid heeft gegeven 
zich van Gods orde af te 
keren. God heeft heel bewust 
de mens een vrije wil gegeven en de opdracht om de aarde 
te beheren om te kunnen groeien in liefde en zichzelf 
geestelijk te kunnen ontwikkelen. 
Ziekte in het algemeen is het gevolg van het feit dat de 
mensheid zich heeft afgekeerd van God en de goddelijke 
harmonie en orde en innerlijke verbondenheid met God is 
kwijtgeraakt. 
 
Wij worden allemaal geboren in een gezin, familie, cultuur, 
maatschappij die niet meer volkomen is afgestemd op God 
en we dragen daardoor disharmonie in onszelf wat zich kan 
uiten in verschillende vormen van ziekte. De mens is één 
geheel naar geest, ziel en lichaam en is deel van een groter 
geheel van de menselijke gemeenschap. 
 
Ziekte is daarom lang niet altijd terug te voeren op eigen 
verkeerde keuzes maar kan ook een gevolg zijn van 
verkeerde keuzes van ons voorgeslacht, onze cultuur, 
maatschappij of de hele mensheid. 
 
We kunnen bijvoorbeeld een erfelijke ziekte hebben of een 
welvaartsziekte. Wij dragen dan de gevolgen van verkeerde 
keuzes van anderen. Maar omdat we deel zijn van de 
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Als iemand geneest dan 
geneest die persoon niet 
alleen als individu maar 
dan geneest ook een 
stuk van de 

gemeenschap 

gemeenschap zijn we ook mede verantwoordelijk. De mens 
is geen individu maar maakt altijd deel van een groter 
geheel of men dat nu wil of niet. Dat is een gedacht die ook 
belangrijk is bij de genezing. 
 
Genezing in context van het groter geheel 

 
Als iemand geneest dan 
geneest die persoon niet 
alleen als individu maar dan 
geneest ook een stuk van de 
gemeenschap, een stuk van 
het groter geheel. 
Als iemand bijvoorbeeld een 
erfelijke ziekte overwint, dan overwint hij daarmee ook de 
ziekte voor zijn nageslacht. 
 
Als iemand een ongeneeslijke ziekte overwint dan baant hij 
daarmee de weg voor genezing van die ziekte voor de hele 
mensheid. 
Zo heeft Jezus bijvoorbeeld de dood voor ons allemaal 
overwonnen door zelf te sterven en uit de dood op te staan. 
Openbaring 1:17,18  En toen ik Hem (Jezus) zag, viel ik als 
dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij 
en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de 

laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik 
ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels 

van de dood en het dodenrijk.   
 
Beperkingen van medicijnen en medisch ingrijpen 

 
Als je het concept van ziekte en gezondheid begrijpt dan 
begrijp je ook dat medicijnen en medische ingrepen hoe 
zegenrijk en succesvol deze ook zijn, nooit de ziekte op zich 
zullen wegnemen. De oorzaak van ziekte zit op een dieper 
niveau.  
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Ik zeg niet dat medicijnen of ingrepen niet goed zouden zijn 
maar ze nemen de oorzaak van de ziekte niet weg. De 
onbalans en disharmonie blijft in stand en vroeg of laat zal 
dit zich weer aandienen bij jou of een ander deel van de 
gemeenschap. 
Het is dus belangrijk om naast medicijngebruik en 
medische ingrepen ook bezig te gaan met de werkelijke 
oorzaak van de ziekte in je leven. 
 
Jij bent in staat om de bron van ziekte in je leven om te 
keren tot een bron van genezing voor jezelf en de 
gemeenschap waar je toe behoort. 
Daartoe is Jezus gekomen op aarde. Jezus geneest mensen 
op een veel dieper niveau dan dat artsen dat doen. 
Voordat Jezus de verlamde genas sprak Hij hem eerst vrij 
van zonde. Dat was de diepste genezing. De genezing van 
de verlamming daarna was het gevolg van de genezing van 
de ziel. 
En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: 

Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven.  En 
zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze 
lastert God.  En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide 

Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart?  Want wat is 
gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of 
te zeggen: Sta op en wandel?  Maar, opdat gij weten 

moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde 
zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, 

neem uw bed op en ga naar uw huis. (Mattheüs 9:2-6) 
 
Jezus genas niet alleen individuen. Hij genas hele 
gemeenschappen. 
En overgestoken zijnde naar het land, kwamen zij in 
Gennesaret, en legden daar aan.  En toen zij van boord 

gingen, herkenden de mensen Hem terstond,  en zij liepen 
die gehele streek af en begonnen degenen, die ernstig 
ongesteld waren, op matrassen rond te dragen naar de 
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Goddelijke genezing 
geneest de bron van de 

ziekte en breng 
harmonie terug op het 
diepst niveau. 

plaats, waar zij hoorden dat Hij was.  En waar Hij ook 
kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de 
zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de 

kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem 
aanraakten, werden gezond. (Marcus 6:53-56 ) 
 
Jezus kwam echter soms ook op plaatsen waar Hij geen 
ruimte vond om te genezen. 
De gemeenschap liet Jezus 
niet toe. Daar kon Hij slechts 
een enkeling genezen. 
En Jezus zeide tot hen: Een 
profeet is alleen in zijn 
vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeeerd.  

En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij 
enige zieken door handoplegging.  En Hij verwonderde Zich 
over hun ongeloof. En Hij ging de omliggende dorpen rond 

en leerde. (Marcus 6:4-6) 
 
Goddelijke genezing gaat dus veel dieper dan 
symptoombestrijding. Goddelijke genezing geneest de bron 
van de ziekte en breng harmonie terug op het diepst 
niveau. 
 
Goddelijke genezing wordt altijd ontvangen vanuit 
verbinding met God. 
Jezus is op aarde gekomen om mensen weer te brengen in 
verbinding met God. 
Vanuit die herstelde verbinding ontvangen we genezing en 
herstel naar geest, ziel en lichaam. 
 
Jezus genas mensen door handoplegging en door Zijn 
Woord en door uitdrijving van boze geesten. Maar deze 
genezing ging bij Jezus altijd gepaard met de verkondiging 
van de boodschap van het koninkrijk van God. Jezus 
onderwees mensen de nieuwe manier van leven vanuit 
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verbinding met God. De weg van de Liefde en de 
geestelijke principes van het universum werden 
onderwezen door woord en daad op zo’n wijze dat ook 
kleine kinderen het konden begrijpen. 
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Genezing is nooit een 

doel op zich. 

Je ontvangt genezing om 
in je bestemming te 
kunnen komen. 

Het hoger doel van genezing 
 
Genezing is nooit een doel op zich. Genezing is over de 
belemmering heenstappen die je verhindert je doel te 
bereiken. Genezing is je geest verheffen boven je 
lichamelijke problemen en 
deze vanuit de kracht van God 
te overwinnen. De geestelijke 
werkelijkheid is een hogere 
werkelijkheid dan de aardse waarneembare. Dat blijkt al uit 
het feit dat de aardse werkelijkheid ophoudt te bestaan bij 
de dood terwijl onze geest blijft voortbestaan. 
Wij kunnen dus met onze geest heersen over ons lichaam. 
De apostel Paulus zegt het zo: Romeinen 8:13  Want indien 
gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij 
door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij 
leven.   
Om dat te kunnen moet onze geest wel verbonden zijn met 
Gods Geest anders zijn we een afgebroken tak die afsterft 
omdat we geen levenssappen meer ontvangen. 
 
Je kunt goddelijke genezing ontvangen doordat iemand 
onder handoplegging voor je bidt die van God de gave van 
genezing heeft ontvangen. Deze dienaar van God wordt dan 
door God gebruik om jou te genezen. Als je daarna zelf 
echter niet leert vanuit de verbinding met God te leven en 
je levensstijl niet aanpast waardoor de ziekte in je leven is 
gekomen, kan de ziekte vroeg of laat in dezelfde of andere 
vorm weer terugkomen. De genezing was dan wel echt 
maar je hebt geen gebruik gemaakt van deze genade van 
God om te veranderen. 
Jezus heeft altijd een hoger doel voor ogen dan alleen 
genezing. 
 
Je ontvangt genezing om in je 
bestemming te kunnen komen. 
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Je goddelijke bestemming is je doel. Het is dus belangrijk 
te ontdekken wat je goddelijke bestemming is om op de 
juiste wijze met genezing om te gaan. Anders is je focus 
niet goed en vertraagt je genezing. Je moet nooit focussen 
op genezing maar op je bestemming. Je kunt bijvoorbeeld 
veel beter focussen op gezondheid dan op genezing. Als je 
op genezing focust heb je ziekte in gedachte, als je op 
gezondheid focust heb je Gods wil en bestemming in je 
geest en schep je een nieuwe werkelijkheid naar Gods wil. 
Wat je aandacht geeft en voedt gaat groeien in je leven. 
Het klink tegenstrijdig maar als je steeds focust op 
genezing ben je met ziekte bezig en zal dat gaan groeien. 
Als je focust op gezondheid train je je geest te richten op 
een hogere werkelijkheid, namelijk de werkelijkheid van 
God. Je geest richt zich op God en ontvangt daar zicht op 
een hogere Waarheid.  Als je vanuit deze hogere Waarheid 
leert te leven herschept deze Waarheid de goddelijke orde 
in je leven en ontvang je genezing en herstel in je ziel en je 
geest. 
Je gelooft niet langer meer in de prikkels van je zintuigen 
als hoogste waarheid maar leert je geloof te richten op 
Gods Scheppende Woord. 
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u geschiede naar uw 
geloof 

Wat is geloof? 
 
Geloof zijn de ogen van je geest. Je 
ziet een werkelijkheid in je geest die 
je nog niet met je natuurlijke ogen of 
andere zintuigen kunt ervaren. 
De Bijbel zegt het zo: 
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en 
het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebreeën 11:1) 
Door je op deze hogere werkelijkheid te richten krijgt deze 
werkelijkheid ruimte om zich te manifesteren.  
Het is wel zaak je op de juiste werkelijkheid te richten. Er 
bestaat hier ook een grote misleiding. Het is namelijk niet 
zo dat je zomaar je eigen droom werkelijkheid kan maken 
door er maar genoeg in te geloven. 
De wet van het universum is dat je datgene naar je toe 
trekt waar je in geloof. Dat is de wet die God in de 
schepping heeft gelegd. Daarom zegt Jezus ook: 
Mattheüs 8:13  En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u 

geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat 
uur.   
Je kunt met geloof ook je eigen ego voeden. Dan krijg je 
wellicht ook waar je in gelooft maar dat zal je niet gelukkig 
maken. Je ego wordt dan steeds groter en raakt verstrikt in 
de verleidingen van de wereld. Rijkdom, macht, aandacht, 
succes, eer enz. Veel succesvolle mensen zijn eenzaam en 
ongelukkig omdat ze tot besef komen dat hun droom niet 
het geluk heeft gebracht wat ze hadden verwacht. 
Daarom is het belangrijk je geloof te richten op Gods wil 
voor je leven zodat Gods wil in je leven wordt 
gemanifesteerd.  
Gods wil maakt ons volmaakt gelukkig omdat we dan in 
onze bestemming komen en leven waarvoor we bedoeld 
zijn. Daarom heet het: 
Galaten 5:6  Want in Christus Jezus vermag noch 
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Ook angst en 
bezorgdheid zijn vormen 
van geloof 

besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door 
liefde werkende.   
Geloof en liefde horen samen te gaan. Geloof zonder liefde 
is dood en streelt alleen je ego. 
De wet van aantrekkingskracht (law of attraction) zoals die 
veel aandacht krijgt in de moderne spiritualiteit werkt dus 
wel maar mist volkomen haar doel als het niet samen gaat 
met verbondenheid met God en de Liefde. Als het niet 
samen gaat met overgave en ‘Uw wil geschiedde’ dan voedt 
deze wet alleen onze eigen ego. 
Een ander gevaar dan de wet van geloof, of de wet van 
aantrekking, is de negatieve kant. 
 
Ook angst en bezorgdheid zijn vormen van geloof. Ook dat 
zijn krachten die dingen naar zich toetrekken. 
Met deze krachten krijgen we 
vaak te maken in ons leven als 
er sprake is van ziekte. 
Signalen in ons lichaam, 
uitspraken van dokters, 
bijsluiters van medicijnen, verhalen van anderen met 
dezelfde ziekte. Het is vaak voeding voor onze angst en 
bezorgdheid waardoor de ziekmakende krachten alleen 
maar toenemen. 
Duisternis kun je alleen verjagen door het licht aan te 
steken. Het heeft geen zin tegen angst en bezorgdheid te 
vechten. Zorg dat je geest zich op God richt en op Zijn 
werkelijkheid. 
Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort om ons te 
bekrachtigen zodat we onze geest kunnen verheffen boven 
de aardse werkelijkheid en vanuit Gods Geest ons leven 
kunnen besturen. 
Als we onze geest gaan richten op Gods volmaakte 
werkelijkheid dan trekken we Gods genezende kracht naar 
ons toe en zal ons leven getransformeerd worden naar de 
werkelijkheid van het koninkrijk van God. 
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Gezondheid heeft te 
maken met een nieuwe 
manier van denken. 

 
Hieronder zijn wat tips om je angst en bezorgdheid om te 
buigen in geloof zodat God in je leven kan werken. 
 

1. Richt je niet op je ziekte of op genezing maar op 
gezondheid. 

2. Zegen je lichaam met Liefde, Kracht en Gezondheid 
van God. 
Zie jezelf gezond en maak plannen voor de toekomst 

3. Praat niet over ziekte of genezing maar richt je op de 
ander en geef liefde, bemoediging en aandacht aan 
anderen. 

4. Zet je geloof in werking en ga in de kracht van God 
kleine stapjes doen richting je gezondheid. 

 
Gezondheid heeft te maken met een nieuwe manier van 
denken. 
Romeinen 12:2  En wordt niet gelijkvormig aan deze 
wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw 

denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 
het goede, welgevallige en volkomene.   
Als we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Een geliefd 
kind van God. Dan beseffen we 
ook dat ziekte in welke vorm 
dan ook niet thuis hoort in ons 
leven. 
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Jezus vult aan waarin wij 

tekort schieten. 

Wat is de taak van Jezus Christus in onze genezing? 
 
Theoretisch zou iedereen zichzelf kunnen genezen en 
verlossen als we ons volmaakt 
zouden houden aan de wetten 
van het universum zoals deze 
door God zijn ingesteld. 
Het probleem is echter dat we in 
een onvolmaakte wereld leven en zelf onvolmaakt zijn. 
Zelfs met de grootste discipline blijven we nog steeds 
fouten maken. En iedere fout heeft grote gevolgen in ons 
leven. Daarom zijn we nooit in staat onszelf volkomen te 
genezen. 
Soms kunnen we wel iets bereiken met de wet van 
aantrekking maar het is altijd zeer beperkt door onze 
menselijke natuur. 
Daarom is Jezus Christus naar de aarde gekomen om voor 
ons deze volmaakte weg te gaan. Jezus was zonder zonde 
en zonder fouten of tekortkomingen en heeft daardoor als 
Zoon van God de levensweg op aarde volmaakt kunnen 
afleggen tot de dood toe. 
Jezus heeft aangevuld waarin wij zijn gefaald. Jezus vult 
aan waarin wij tekort schieten. 
Daarom kunnen we door het geloof in Jezus Christus 
genezing ontvangen terwijl we op grond van onze 
tekortkomingen ziek zouden moeten zijn. Dat heet genade. 
Door het geloof in Jezus Christus kunnen we gezondheid en 
kracht, liefde en vergeving, bevrijding en voorspoed 
ontvangen terwijl we daar op grond van onze levensstijl 
nog helemaal niet aan toe zijn. We hebben het niet 
verdiend volgens de weg van de aantrekking. 
Dat is de kracht van genade en vergeving. 
Goddelijke genezing is dan ook een bovennatuurlijk 
ingrijpen van God in ons leven uit genade terwijl wij het 
niet verdienen. Daarom is goddelijke genezing ook vaak 
instantelijk. Goddelijke genezing hoeft niet de weg van 
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onze innerlijke genezing te volgen omdat de genezing 
wordt geschonken uit genade in Jezus Christus. 
De andere kant van het verhaal is wel dat als we na deze 
goddelijke genezing onveranderd door blijven leven, de 
ziekte heel gemakkelijk weer terug kan komen omdat we 
dan weer uit de genade stappen en ons niet laten 
onderwijzen door Jezus Christus in de weg van de 
Waarheid. Toch is de genade van Jezus zo groot dat zolang 
we maar in die genade blijven we ook de genezing kunnen 
blijven vasthouden ook al lukt het ons niet te veranderen. 
Jezus beschermt ons dan tegen de wet van aantrekking 
doordat de wet van geloof en genade groter is dan de wet 
van aantrekking. 
 
Er zijn dus twee soorten goddelijke genezing die bij elkaar 
horen. 
 

1. De genezing door het natuurlijk proces van heiliging 
en reiniging van ons leven waardoor we automatisch 
in de zegen van God komen en er herstel en 
genezing ons leven binnenstroom volgens de wetten 
van aantrekking. Deze genezing komt door 
verandering van denken en handelen en is een 
proces. 

De genezing door het geloof in Jezus Christus. Dat is vaak 
een instantelijke genezing door het geloof die bij iedereen 
kan plaatsvinden als we bereid zijn te geloven in de genade 
en vergeving van Jezus Christus. Deze genezing komt door 
het geloof, door handoplegging, door zalving met olie in 
Jezus naam, door gebedsgenezing. Bij deze genezing is het 
van belang dat je daarna gaat werken aan de eerste vorm 
van genezing om de genezing vast te kunnen houden.  
 
Tijdens genezingssamenkomsten gebeurt het regelmatig 
dat mensen door God worden aangeraakt en genezen en 
dat later de ziekte weer terugkomt omdat mensen niet 
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serieus bezig gaan met verandering van denken en doen 
zodat door angst en bezorgdheid de ziekte weer terug kan 
komen. Voor deze mensen is het vaak moeilijker om nog 
een tweede keer genezing te ontvangen omdat ze niet 
begrijpen waarom ze weer ziek zijn geworden. 
 
Om goddelijke genezing te ontvangen zijn er dus twee 
dingen belangrijk. 
 

1. Je moet bereid zijn te veranderen in denken en doen 
en je leven in te richten volgens je goddelijke 
bestemming en je daarin te laten leiden door Gods 
Geest 

2. Je moet bereid zijn te aanvaarden dat Jezus datgene 
in je aanvult waarin jezelf te kort schiet. Dus je trots 
inleveren en erkennen dat je hulp nodig hebt. 
Overgave en vertrouwen en leren leven in 
afhankelijkheid van de genade van Jezus Christus. 
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Innerlijke genezing van de ziel 
 
Veel ziekten, kwalen en ongemakken in ons lichaam hebben 
hun diepere oorsprong in onze ziel/emoties. 
Geest, ziel en lichaam zijn één geheel.  
Als er dingen in ons leven gebeuren die we niet goed 
kunnen verwerken raakt onze ziel beschadigd en ontstaan 
er innnerlijke emotionele spanningen en blokkades. Als 
deze spanningen langer aanhouden roven ze de vrede uit 
ons leven weg en zal de spanning ergens opgeslagen 
worden in het lichaam.  
Langdurige emoties als angst, verdriet, bezorgdheid, stress, 
woede, wanhoop, machteloosheid enz. kan het lichaam niet 
goed verwerken waardoor er op termijn ziektes kunnen 
ontwikkelen. Soms kan dat jaren duren voordat in het 
lichaam ongemakken ontstaan. 
Mensen met zware psychische problemen ontwikkelen ook 
bijna altijd lichamelijke kwalen. 
Maar ook andersom. Mensen met lichamelijke klachten 
hebben vaak achterliggende emotionele, psychische 
problemen zonder dat men er zich bewust van is dat deze 
gekoppeld zijn aan de klachten. We leven zo haastig dat we 
niet goed meer leren luisteren naar de signalen in ons 
lichaam. We willen zo snel mogelijk van onze klachten af en 
zijn niet bereid om te onderzoeken wat de achterliggende 
oorzaak is van onze klachten. Waarom ons lichaam dat 
signaal afgeeft. 
 
Als er sprake is van een achterliggende oorzaak in onze ziel 
waaruit de lichamelijke klachten zijn ontstaan is het 
belangrijk dat we niet uitsluitend bezig zijn met bestrijden 
van symptomen maar dat we ook bezig gaan met innerlijke 
genezing zodat de diepere oorzaak van de klacht tot heling 
kan komen. 
Pas dan kom je tot de ware betekenis van de kwaal en kan 
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er een diepgaande blijvende heling en transformatie van je 
leven plaatsvinden zodat je meer in je bestemming komt. 
 
Genezings consult 
 
Als counselor/gebedstherapeut/gebedsgenezer richt ik me 
op de diepere lagen van de ziel om daar door Gods Liefde 
via zegenend gebed heling te brengen. 
Dit is een diepgaand consult waarin vaak diepe heling 
plaatsvindt in lagen van de ziel waar je met gesprekken 
vaak niet bij kunt komen. 
 
Deze consulten die zich richten op innerlijke genezing zijn 
heel krachtig voor zowel lichamelijke maar ook emotionele 
blokkades, angsten, verslavingen, depressie, burnout, enz. 
Er wordt via zegenende handoplegging en gebed in Jezus 
naam, eventueel met zalving met olie direct gewerkt op 
lichaam en emoties door deze te brengen in Gods Liefde.  
Dit is een hele mooie en liefdevolle wijze van 
gebedsgenezing waarbij geen druk wordt gelegd op 
wanneer en hoe de genezing moet plaatsvinden. Gods 
Geest weet precies waar de heling nodig is. 
Tijdens de zegenende handoplegging vinden diepe 
genezingsprocessen plaats. 
Aan de hand van Jezus gaan we naar de wortel van de pijn 
om daar aan de bron heling te brengen door Gods Liefde 
daarin toe te laten. 
 
Je kunt een consult aanvragen via www.agapecoach.nl 
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Hierna staat een gebed voor genezing zoals je die kunt 
bidden. 
 
Gebed voor genezing 
 
 
Hemelse Vader, 
 
U bent de Schepper van hemel en aarde. U bent de Bron 

van alle leven. Ik eer en aanbid U. 
Heer Jezus Christus, ik dank U dat U aanvult waarin ik 

tekort schiet en dat U voor mij aan het kruis bent gestorven 
om dat mogelijk te maken. 
Ik vraag vergeving voor al mijn fouten en vraag U mij te 

helpen mijn leven te veranderen en mij te onderwijzen om 
in mijn bestemming te wandelen in de weg van de Liefde 
zoals U dat heeft voorgeleefd. 

Wees mij genadig en raak mijn lichaam aan met Uw 
goddelijke kracht opdat ik door Uw genade mijn gezondheid 

terug mag krijgen. In dankbaarheid, geloof en vertouwen 
ontvang ik nu mijn gezondheid uit Uw hand terug en ga ik 
leven tot Uw eer. 

Vul mij met Uw Heilige Geest opdat ik kracht mag 
ontvangen om in mijn bestemming te gaan staan. 
Dank U dat U mij ondersteunt in de weg die ik ga en dat U 

mij helpt in gezondheid te gaan wandelen. 
 

Amen 
 
 
 
 


